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"Wij zijn veel meer dan

een reisagent’
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! De zakenreisagent was er vroeger vooral om tickets te maken, vandaag de dag is die rol compleet veranderd.

Om na te gaan wat op dit moment de toegevoegde waarde van een reisagent is voor een zakenreiziger sprak Luchtvaart-
nieuws met Ed Berrevoets, managing director van VCK Business Travel. “We moeten het al lang niet meer alleen van vlieg-

tuigtickets hebben."

TEKST: ROB SOMSEN

De rol van een zakenreisagent
lijkt nog maar weinig op de
wijze hoe er tien tot twintig jaar
geleden tickets werden geboekt
voor reizigers binnen bedrijven.
De reisagent werd fors betaald
door de airline door middel van
commissies, die konden oplo-
pen tot rond de achttien procent.
Inmiddels zijn deze commissies
voor een groot deel of in zijn
geheel verdwenen omdat lucht-
vaartmaatschappijen de com-
missieafdracht besteedden aan
het direct voordeliger maken
van het vliegticket. Daarnaast
is de airline een nadrukkelijker
rol gaan spelen in de distributie
van tickets via de eigen website
op het internet.

Het decor voor het gesprek met
Ed Berrevoets is het kantoor
van VCK Travel aan de Valreep
in het Amsterdamse havenge-
bied. Vanuit het kantoor van
Berrevoets kijken we aan de
ene kant uit op het travel centre
en aan de andere kant op sche-
pen die liggen aangemeerd in
de Westpoorthaven. VCKis van
oorsprong een logistiek bedrijf
binnen de scheepvaartindus-
trie. De keuze voor een zaken-
reiskantoor in de Amsterdamse
haven komt dan ook voort uit de
‘scheepvaartroots’ van de orga-
nisatie.

BEWAKEN

Ed Berrevoets heeft een be-
hoorlijk deel van de evolutie in
de zakenreisindustrie van dicht-
bij meegemaakt. De vraag is
waarom een zakenreiziger voor
het verzorgen van de reis nog
steeds bij de zakenreisagent
aanklopt. Een vliegticket kun je
toch net zo goed zelf boeken?
Bij het noemen van het woord
‘vliegtickets' schiet Berrevoets
in de lach. "We moeten het al
lang niet meer van alleen vlieg-
tickets hebben. De dienstver-
lening van een zakenreisagent
is veranderd van het letterlijk
printen van tickets, naar het ge-
ven van advies en het bewaken
van het reisbeleid. Dit maakt
ons een Travel Management
Company (TMCJ, veel meer dan
een agent. ”

Berrevoets vervolgt: "Onze rol
is om dicht tegen onze klanten
aan te zitten, zij betalen ons
voor de dienstverlening die we
bieden. Dit kan gaan om het
vergelijken van luchtvaartmaat-
schappijen om zo voor de klant
de beste prijs/kwaliteitverhou-
ding te bemachtigen. Het direct
boeken bij een airline beperkt
de klant om een ander advies
te krijgen dan alleen de betref-
fende airline of, tegenwoordig,
de alliantie waarbij de maat-
schappij is aangesloten. Daar-
naast ontbreekt bij de airline de
‘personal touch” omdat men de
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klant niet zo goed kent als wij
onze klanten en hun reizigers
kennen.”

De rol van de zakenreisorga-
nisatie is volgens Berrevoets
ook om een helpende hand te
bieden bij de zogenaamde Duty
of Care. “Dit wil zeggen dat wij
de klant ondersteunen bij diens
zorgplicht naar de reizende me-
dewerkers. Als zich ergens een
probleem voordoet in een land,
zoals het geval was tijdens
de Arabische lente, dan is het
onze taak om de reiziger veilig
en snel uit zo'n land of regio te
krijgen, met welk vervoermid-
del dan ook.”

Ook op andere gebieden kan de
Travel Management Company
een rol van betekenis spelen.
“Het komt voor dat een bedrijf
wil of moet bezuinigen op zijn
reisuitgaven, terwijl tegelijker-
tijd de business niet stil mag
vallen. Er moet dus gereisd
worden om zaken te kunnen
blijven doen. Bedrijven weten
vaak alleen niet hoe ze het aan
moeten pakken. Wij helpen
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ze met het vastleggen van het
beleid en de procedures, maar
veel belangrijker is dat we dit
beleid bewaken. Er wordt geen
enkel ticket geboekt door ons
dat niet overeenkomt met de
vastgelegde afspraken”.

Door de economische crisis
wordt er, over het geheel geno-
men, minder gereisd door be-
drijven. Toch blijkt VCK in staat
de crisis het hoofd te bieden.
Berrevoets: "Wij voeren een mix
aan activiteiten uit die niet op
hetzelfde moment last hebben
van de Europese economische
crisis. Door de mix van Marine
Travel (zeelieden), Government
Travel (de overheid) en Busi-
ness Travel [bedrijven) doen we
aan risicospreiding.” Wel merkt
de zakenreisagent dat bedrijven
het moeilijker hebben, aange-
zien de betalingstermijnen op-
lopen. Berrevoets: “Dit is een

vervelende ontwikkeling omdat
wij binnenkort bij bijvoorbeeld
de KLM al binnen twee weken
de verkochte vervoershewijzen
moeten afrekenen. We zijn op
deze wijze steeds meer aan het
voorfinancieren.” De belang-
rijke ontwikkeling in het reisge-
drag van zakenreizigers is vol-
gens VCK dat vervoer per trein
booming is. "De laatste jaren
is het aantal treingerelateerde

transacties bij ons met tien-
tallen procenten toegenomen.
Uit onderzoek blijkt dat trein-
reizigers voor dit vervoerstype
kiezen vanwege de gunstige
vertrektijden, het comfort, het
prijsvoordeel, het kunnen be-
schikken over internet en tele-
foonverkeer in een trein, en de
locatie van treinstations. Daar-
naast ontbreken strakke instap-
tijden zoals op luchthavens.” M

AIRGO-M APP

VCK TRAVEL BIEDT ZAKENREIZIGERS EEN EIGEN APP GENAAMD
AIRGO-M. HET GAAT HIERBIJ OM EEN 'ONLINE SELF BOOKING
TOOL WAARMEE DIRECT VLUCHTEN (INCLUSIEF LOW COST CAR-
RIERS ALS TRANSAVIA, RYANAIR EN EASYJET] KUNNEN WORDEN

GEBOEKT EN BETAALD. DE BELANGRIJKSTE ADVIESDIENSTEN DIE
DE REISAGENT BIEDT ZITTEN VERWERKT IN DEZE APP, INCLUSIEF
HET REISBELEID. VIA "PUSH NOTIFICATIONS' OF SMS WORDT DE
REIZIGER GEINFORMEERD OVER DE STATUS VAN ZIJN VLUCHT EN
VERANDERINGEN ONDERWEG.

Goof Bakker

Bloedbroeders

Een kleine uitspanning, in de bossen bij Aerdenhout. Aan een
tafeltje bij het raam zit een gesoigneerde Turkse Nederlander.
Een gedistingeerde, oudere heer komt binnen. Handdruk.
“How's business?”, zeggen ze beiden precies gelijk, en ze lachen
om het merkwaardige effect.

“Hm, we hebben wat problemen met een levering. Krijgen de
toestellen pas over vier maanden ter beschikking. Maar ik heb
ze nu al nodig, voor een nieuw reisproduct. We moeten gaan
proefdraaien. Nog geheim, maar bij u is het veilig...”

“Ha! Dit soort problemen klinken me als muziek in de oren, if
you don’t mind me saying so!”, zegt de oudere heer, met een bre-
de glimlach. “Uitdagingen. Oplossingen, out of the box. Jij bent
eigenlijk de enige met wie ik het nog over dit soort dingen kan
hebben. Ik kijk uit naar deze ontmoetingen. Als ik met jou praat,
komt mijn hele werkzame leven weer terug. De eerste stappen!
Met propellerbakken begonnen, mind you. Maar ik had eigenlijk
als eerste door dat ook mies-met-d'r-karrebies uiteindelijk met
het vliegtuig op vakantie zou gaan. Kun je je nu niet meer anders
voorstellen. Deals met hotels. Touroperators. Grote beslissin-
gen. Toestellen van tientallen miljoenen. Guldens, destijds nag,
maar goed. Nachten van wakker gelegen. Maar de nieuwe wind
hadden we wel mee. The times they were a-changing. Het weekje
kamperen op de Veluwe werd een volledig verzorgde trip naar
Canaria. Binnen drie, vier jaar. Maar eerlijk is eerlijk, die wind
hadden we wel mee.”

“De wind méet je mee hebben!”, antwoordt de jongere man. "Ik
had geluk, als je het zo noemen mag, met de oorlog in voorma-
lig Joegoslavié. Voor die tijd waren Turken met geen stok het
vliegtuig in te krijgen. Volgeladen busjes, met videorecorders en
drank uit Nederland. Dat was dé vorm van vervoer. Dat kon op-
eens niet meer. Tsja, oorlog. De een z'n dood, je weet het.”

Ze staren uit het raam. Een zeven-drie komt laag over de ho-
men. Maakt een elegante bocht naar de Polderbaan.

“Eentje van jullie”, zegt de oudere heer bedachtzaam. "Mijn
ogen zijn wat minder aan het worden, maar ik haal ze er zo uit.
06k rood in de staart. Doet me genoegen. De rode vlag van de
vrije Hollandse ondernemer moet blijven wapperen op Schiphol.
Toch?”

“Ik kon het niet beter zeggen”, antwoordt de jongere man.
“Zullen we er eentje op nemen?”

Lees meer bijdragen van Goof Bakker in de Goofblog op
www.luchtvaartnieuws.nl.



